
 

Winterwandeling in het Uilenbos 
 

De winterwandeling in het Uilenbos op 25 

februari maakte de belofte qua inspiratie 

helemaal waar. Behalve een klein stukje van het 

traject waar een koude oostenwind blies, leek het 

soms zelfs lente: wat een prachtig weer om je in 

de natuur op te laden! De minuscule bloempjes 

van de hazelaar en (vooral) het uitbundige tapijt 

sneeuwklokjes gaven kleur aan deze wandeling. 

Ideaal om te ontwaken uit onze wintersluimer en 

onze gedachten te ordenen, een bruisend leven 

tegemoet! 

Om af te sluiten werkte de groep nog 

enthousiast mee om een zintuigengedicht 

te maken: 

 

Het Uilenbos 

Voelt zacht als mos 

Klinkt als ritselende bladeren onder onze voeten 

en de kabbelende Lauwerijkbeek 

Proeft naar meer en in de zomer komen we weer 

Ruikt als frisse verse zuivere lucht 

Ziet eruit als een veld sneeuwklokjes om de hoek 

 

De reacties waren positief: 

 

- Dank je wel voor de zuivere soms meditatieve 

wandeling. Ook onze vrienden waren tevree. 

Kris en Herman 

- Dank je wel voor de mooie zondagwandeling! 

Min Pauwels 

- Dank je wel voor de leuke, ontspannende en 

leerrijke wandeling, dat smaakt naar nog..... 

Chris  
 

 


